
‘Ik heb het weer gedroomd!’ roept Tinus.
‘Wat droom je dan steeds?’ vraagt Vincent de rups.
`Ik droom van de maan,’ zegt Tinus.
‘Ik vlieg naar haar toe, elke dag weer, 
en steeds als ik er bijna ben, kom ik niet verder.’

Op een dag besluit Tinus de meikever op zoek te gaan 
naar de maan, maar onderweg wordt hij afgeleid door 
kunstlichten uit de mensenwereld. 
Lukt het hem te doen waar hij van droomt?
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